
 
 
Hallo, 

 

Hier zijn we opnieuw met informatie over de komende periode.  

We hopen dat jullie allemaal een fijne zomer hadden en dat de batterijen opnieuw opgeladen zijn ! 

Hopelijk laat een gure herfst nog even op zich wachten… 

 

 
 

Jullie zullen merken bij het lezen van onderstaande informatie dat sommige activiteiten werden 

geannuleerd, maar nog beter… dat er ook activiteiten bijgekomen zijn…   

 

 

Wandelen  

Elke dinsdagmiddag gaan we wandelen, als het weer het toelaat. We trekken onze wandelschoenen 
aan en gaan op pad ! Deze wandeling duurt een uurtje. 
Dit is een gratis activiteit, inschrijven hoeft niet. 

 

Waar en wanneer: vertrek aan de parking van de Voetbalvelden van SK Nieuw Stabroek, Hasenpad, om 
13.30 uur 
Info: bij Monik, 0485 808 906, monikleys@telenet.be 
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Kick-off 2.0 
Donderdag 5 september 
Na er een hele zomer tussenuit geweest te zijn, tijd om het tweede deel van dit jaar terug op te starten. 
Dat doen we met een gezellige, kleine feestavond. 
Wat staat er op het programma ?  
We overlopen de activiteiten die dit jaar wel of niet nog aan bod komen.  
Bij feesten, daar hoort ook iets lekkers bij ! We gaan voor een dessertenbuffetje met hopelijk voor ieder 
wat wils… 
 

 
 
Waar en wanneer: donderdag 5/09 om 19.30 uur in ‘De Rosmolen’ 
Prijs: 12,00 € voor leden, 17,00 € voor niet-leden      
Femma Stabroek BE31 7785 9042 9355 
Inschrijven bij: Hilde, 0473 774 121, hildelensen@gmail.com tot 2 september 
  
Daguitstap: Voorstelling praalwagens van het Bloemencorso in Loenhout en bezoek aan de Veiling 
van Hoogstraten 
Maandag 9 september 
Elke tweede zondag van september vindt het Koninklijke Bloemencorso Loenhout plaats. Het corso 
van Loenhout is het grootste van België en bestaat sinds 1952. Jaarlijks bezoeken meer dan 17.000 
mensen dit evenement. Meer dan 32 praalwagens rijden door de straten van Loenhout waarbij de helft 
van de wagens gemiddeld 14 meter lang en 8 meter hoog zijn. In totaliteit worden ruim 4 miljoen 
dahlia’s verwerkt in de wagens.  
Bloemencorso Loenhout - Een kleurrijke beleving! 
Op maandag worden de praalwagens tentoongesteld. Daar gaan we dan zeker onze ogen goed de 
kost geven om van dichtbij de wagens te bekijken. 
 

 
 
Na een lekkere lunch rijden we naar de alom bekende Veiling van Hoogstraten waar een gids ons 

opwacht om ons daar alle weetjes mee te geven. In de veilinghallen is het niet al te warm, breng dus 

zeker een trui of vest mee. Ook wordt gevraagd om een hesje te dragen. Vergeet dit dus zeker ook niet 

mee te brengen. 

Graag bij inschrijving nog even meegeven of je wel of geen vervoer hebt en of je eventueel nog vrije 
plaatsen hebt.  
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Waar en wanneer: maandag 9/09 om 9.15 uur  aan Hoeve Brouwers 
Prijs: 35,00 € voor leden, 45,00 € voor niet-leden, lunch en drank inbegrepen       
Femma Stabroek BE31 7785 9042 9355 
Inschrijven bij: Inge, 0473 590 741, ingeaernouts@telenet.be,  tot 5 september 
 
Crea-avond van 12 september wordt geannuleerd ! 
 
 
Uitstap (halve dag) : rondleiding op Parkbegraafplaats Schoonselhof met als thema “Dappere Dames” 
Vrijdag 13 september 
De parkbegraafplaats Schoonselhof, ook wel het ‘Père Lachaise’ van Antwerpen genoemd, is een 
verborgen parel aan de rand van de stad Antwerpen. 
Tijdens deze gevarieerde rondleiding worden markante, moedige en sterke vrouwen op een voetstuk 
gezet. Deze ‘Dappere Dames’ leverden ‘bij leven’ een belangrijke bijdrage voor de samenleving: als lid 
van het verzet in oorlogstijd, als diplomate of filantrope.  
Ook worden de schijnwerpers gezet op straffe dames die op cultureel, politiek of economisch vlak 
belangrijk waren en niet vergeten mogen worden. Denk maar aan de dichteres Alice Nahon, de 
cartooniste Nicole Van Goethem, de zangeres La Esterella , de politica Rika De Backer of de 
onderneemster Léonie Osterrieth - Mols.    
Tijdens de rondleiding komt ook de geschiedenis van de begraafplaats, het Kasteel Schoonselhof en 
de Neerhoeve, grafsymboliek en grafkunst aan bod.  
Ook bekende Antwerpenaren: burgemeesters en politici, kunstenaars, industriëlen maar ook 
onbekendere grote en kleine helden komen tot leven.  
De begraafplaats is niet alleen een laatste rustplaats; het is een prachtig stukje troostende natuur in 
het midden van een stedelijke omgeving. Ook daar staan we tijdens de rondleiding bij stil. Wist je dat 
er een heus (Sterren)bos en verschillende waterpartijen op de begraafplaats zijn? En dat er ook 
recreatieve mogelijkheden zijn? 
Kortom: het wordt een boeiende, verrassende en sportieve wandeling op een unieke locatie. 
Je bent van harte welkom om te komen luisteren, wandelen en genieten van al het moois dat het 
Schoonselhof te bieden heeft.  
Onze gids is Marleen Struyf, museumgids en stadsgids Antwerpen. De wandeling duurt ongeveer 2 
uur. 
We wandelen zowel op de wandelwegen maar ook op het gras tussen de grafmonumenten. Voorzie 
dus zeker stevig schoeisel. Ook een flesje drinkwater kan van pas komen.  
Hou er  rekening mee dat er helaas geen openbaar toilet op het domein aanwezig is. Vlakbij is wel een 
horecagelegenheid waar een sanitaire stop mogelijk is. 
Ook hier graag bij inschrijving meegeven of je wel of geen vervoer hebt en of je nog vrije plaatsen hebt. 
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Waar en wanneer: vrijdag 13/09 om 9.00 uur aan Hoeve Brouwers 
Prijs: 15,00 € voor leden, 20,00 € voor niet-leden            
Femma Stabroek BE31 7785 9042 9355 
Inschrijven bij: Marie-Josée, 0479 561 517, mj.dingemans@telenet.be, tot 6 september 
 
Leesgroep  

Maandag 16 september 

Alweer een nieuw boek om over uit te weiden: “Rozeke” van Guillaume Van der Stighelen.  
Een korte beschrijving : Gwillemke, een verlegen jongetje dat in de negentiende eeuw in een armoedig 

gezin wordt geboren, slaagt er in de twintigste eeuw in carrière te maken. Even eigengereid als 

sympathiek, even dwars als meegaand. Maar als de dood nadert, blijkt de rijke ondernemer vooral een 

oude man vol verborgen leed en schuldgevoelens. 

 

Waar en wanneer: maandag 16/09 om 19.30 uur in de Bibliotheek 

Info: bij Inge, 0473 590 741, ingeaernouts@telenet.be 

 
Handwerkcafé 
Dinsdag 17 september 
Intussen is dit onze maandelijks weerkerende gezellige avond geworden. Iedereen kiest zelf wat ze 
maakt, of het nu breien, haken,  borduren, naaien of knutselen is, alles kan! We willen wel deze avond 
echt voorbehouden aan het handwerken ! Misschien is “granny-square” iets voor jou ? Daar kan je alle 
kanten mee uit… 
 

   
 
Maar, deze keer gaat onze eerste prioriteit naar het naaien van Femma-vlaggetjes. De Femma-
kleuren zijn immers veranderd, dus zouden we onze vlaggetjes ook moeten vervangen. Met de 
Jaarmarkt in aantocht, zou het fijn zijn moesten we deze tegen dan klaar hebben! 
Al wie het ziet zitten om hieraan mee te werken, van harte welkom. Een naaimachine is misschien 
wel handig! Voor materiaal wordt gezorgd. 
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Waar en wanneer: dinsdag 17/09 om 19.30 uur in ‘De Rosmolen’ 
Prijs: deze keer gratis! 
Inschrijven: hoeft niet, iedereen is welkom 
Info: bij Monik, 0485 808 906, monikleys@telenet.be 
 
 
Sport: Bewegen bij Kinoptima  
Maandag 23 september 
Bij Kinoptima gaan we voor een “Bootcamp light”. 
Bootcamp is een leuke training in de buitenlucht, toegankelijk voor iedereen die van een uitdaging 
houdt.  De BOOTCAMP LIGHT is speciaal in het leven geroepen om mensen die graag willen sporten, 
maar zich belemmerd voelen door hun conditie, fysieke ongemakken, de (saaie) sportschool of 
motivatie. Bij de bootcamp light wordt hier overal rekening mee gehouden!  
Het is eigenlijk een wandelworkout waarbij we onderweg stoppen voor enkele conditie- en 
krachtoefeningen. Lage instap, fun verzekerd! 
 

 
 

Waar en wanneer: maandag 23/09 om 19.00 uur op de parking van de Voetbalvelden van SK Nieuw 
Stabroek, Hasenpad 
Prijs: 5,00 € voor de leden, 8,00 € voor niet-leden 
Femma Stabroek BE31 7785 9042 9355 
Inschrijven: bij Kunta, 0478 987 743, kuntakoch@telenet.be, tot 15 september 
 
Kookavond 

Donderdag 26 september om 19:30 uur 

We spreken intussen over een traditie… wafeltjes bakken voor de Jaarmarkt. Met onze 

wafeltjesverkoop kunnen we immers af en toe extraatjes voorzien op onze activiteiten.  

Iedereen die graag wil komen meebakken is van harte welkom. Voor deeg wordt gezorgd, dus kunnen 

we met z’n allen genieten van de lekkere geur van gebakken wafeltjes. Wie een wafelijzer heeft, kan dit 

misschien meebrengen, samen met een verlengdraad en een afkoelrooster. Er zullen ook een paar 

extra wafelijzers voorzien worden. Deze avond is natuurlijk gratis, maar we zouden wel graag willen 

inschatten hoeveel deeg we dan klaar zouden moeten houden. Vandaar onze vraag om toch even je 

deelname door te geven, aan Raymonda. 

Wie toch liever thuis bakt, kan ook deeg oppikken bij Raymonda, wel na een seintje vooraf. Maak je 

toch liever zelf je deeg, breng dan zeker je kosten in rekening, ook bij Raymonda ! 
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Waar en wanneer: donderdag 26/09 om 19.30 uur in  ‘De Rosmolen’ 

Info: bij Raymonda, 0474 811 219, raymonda.meeusen@gmail.com 

 
Jaarmarkt 

Zondag 29 september  

De laatste zondag van september is het weer zover : Jaarmarkt. Elk jaar opnieuw proberen we een 

recordverkoop van eigen gebakken wafeltjes te hebben. Dat lukt ons natuurlijk nooit zonder jullie hulp : 

kraam opstellen en/of afbreken, bakken, inpakken, verkopen, …  Dit jaar zullen er al veel gebakken zijn 

op onze gezamenlijke bakavond, maar er kunnen er altijd nog meer bij ! 

We hopen dan ook weer de nodige helpende handen te vinden. Moest je ergens mee kunnen helpen, 

geef dan je naam op aan Raymonda. Je kan dan meteen alle verdere praktische afspraken maken.  

Aan alle helpers : alvast bedankt bij voorbaat ! 

We hebben dan wel niet zo’n gesofisticeerde wafelkraam, maar gezellig is het er wel ! 

 
 

Waar en wanneer: zondag 29/09 vanaf 9.00 uur in de Dorpsstraat, ter hoogte van het Marktplein 

Info: bij Raymonda, 0474 811 219, raymonda.meeusen@gmail.com 

 
Dan kijken we al even uit naar oktober : 
 
Naaien (1/2) 
Woensdag 2 oktober 
We hebben 2 avonden om samen weer iets moois te naaien. We dachten aan  een leuk model van 
toilettas met wat nieuwe technieken, maar als jullie graag aan een eigen projectje verder werken en 
wat begeleiding willen, dan kan dat zeker ook.… 
 
Na inschrijving krijgen jullie een lijstje met de benodigdheden. 
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Waar en wanneer: woensdag 2/10 om 19.30 uur in ‘De Rosmolen’ 
Prijs:  5,00 € voor leden, 7,00 € voor niet-leden (+ materiaal)           
Femma Stabroek BE31 7785 9042 9355 
Inschrijven bij: bij Kunta, 0478 987 743, kuntakoch@telenet.be, tot 23 september 
 
Spelletjesavond op 3 oktober wordt geannuleerd ! 
 
 
Avondbezoek: Sociale Kruidenier “De Molen” in Hoevenen 
Donderdag 3 oktober 
Armoede is een sociaal onrecht met lichamelijke, sociale en psychische gevolgen. Het sluit mensen 
uit van de samenleving! 
Om hierop een antwoord te bieden werd eind 2013 de vzw "De Molen" opgericht met als doelstellingen 
hulp, ondersteuning en begeleiding te bieden aan kansarmen, mensen in armoede en mensen met 
weinig of geen inkomen ongeacht hun verblijfsstatuut. 
Sociale kruidenier De Molen is een buurtwinkel. 
De sociale kruidenier is een winkel waar noodzakelijke basisproducten zoals voedings-, verzorgings- 
en huishoudproducten verkocht worden aan prijzen die sterk onder de marktwaarde liggen, waarbij 
mensen zelf hun producten kiezen en betalen. Sommige artikelen kunnen in kleinere hoeveelheden 
aanschaft worden, zoals pampers, vuilzakken, waspoeder …. 
Daarnaast is er ook nog 't Wiekske, een afdeling waar 2de handskleding verkocht wordt aan 
spotprijzen. 
Sociale kruidenier De Molen is daarnaast ook een ontmoetingsplaats. Daar melden de klanten zich 
eerst aan, krijgen een tasje koffie en kunnen ze mensen ontmoeten voor een leuke babbel, enz. 
 

 
Waar en wanneer: donderdag 3/10 om 9.30 aan August Huybrechtslaan 1 in Hoevenen (in het 
ontmoetingscentrum Schoem) 
Prijs: gratis         
Inschrijven bij: Marie-Josée, 0479 561 517, mj.dingemans@telenet.be, tot 1 oktober 
 
Filmavond 

Maandag 7 oktober 

Er zijn intussen alweer enkele nieuwe films uitgekomen. Misschien nog eens een avondje naar de 

cinema ? Welke film het wordt, zal de avond zelf bepaald worden.  
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Waar en wanneer: maandag 7/10 om 19.00 uur vertrek aan de Brouwershoeve 

Inschrijven: graag seintje aan Raymonda, 0474 811 219, raymonda.meeusen@gmail.com, zodat ze weet 

wie graag meegaat en hoe het vervoer geregeld kan worden 

 
Naaien (2/2) 
Woensdag 9 oktober 
Dit is de vervolgavond voor het naaien van die leuke toilettas, of je eigen project. 
 

 
 

Waar en wanneer: woensdag 2/10 om 19.30 uur in ‘De Rosmolen’ 
Prijs:  5,00 € voor leden, 7,00 € voor niet-leden (+ materiaal)           
Femma Stabroek BE31 7785 9042 9355 
Inschrijven bij: bij Kunta, 0478 987 743, kuntakoch@telenet.be, tot 23 september 
 
 
Herfstfeest 
Donderdag 17 oktober 
Hierover geven we jullie graag in ons volgend contactblad meer informatie.  
 
Handwerkcafé 
Dinsdag 22 oktober 
Elke maand hebben we zo’n gezellige avond, ook in oktober dus. 
 
Bloemschikken 
Donderdag 24 oktober 
Verdere informatie volgt in september. 
 

 
EXTRA ACTIVITEIT IN DECEMBER 
 
We willen jullie nu al graag meegeven dat we op dinsdag 3 december naar de Kerstmarkt van 
Düsseldorf gaan. We doen dit in samenwerking met Femma Zandvliet. 
Hou deze datum dus zeker vrij in jullie agenda ! Alle verdere informatie delen we jullie zo snel mogelijk 
mee. 
Wij zorgen voor vervoer naar Düsseldorf, de rest van de dag kunnen jullie zelf vrij invullen. 
Alle liefhebbers mogen zich al melden bij Marie-Josée, 0479 561 517, mj.dingemans@telenet.be. 
Zo kunnen we al bekijken of de bus wel of niet gevuld kan zijn ! Let wel, je bent pas ingeschreven na 
betaling ! 
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Waar en wanneer: dinsdag 3/12 (plaats en uur wordt nog meegedeeld) 
Prijs: 25,00 € voor leden, 35,00 € voor niet-leden            
Femma Stabroek BE31 7785 9042 9355 
Inschrijven bij: Marie-Josée, 0479 561 517, mj.dingemans@telenet.be 
 
 
 
 
 
Onze website : www.femmastabroek.be. Neem zeker eens een kijkje! 
Voor meer info : schrijf een mail naar femmastabroek@hotmail.com 
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